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UIT ONS ARCHIEF … 3 :  Merkwaardige  figuren  

       

Onze groep werd gesticht in sept. 1920 en in 1922 sloot Alfons De Coninck, jr. , Oude Arend, 

zich aan bij de groep. Hij werd Master of groepsleider in 1930 en volgde Master Borghoms op.  

Tot in 1965 bleef hij groepsleider; m.a.w. twee groepsleider voor 

een periode van 45 jaar. Men noemde hem “De Fonne” (Alfons). 

Hij kwam geregeld naar het lokaal en zijn familie was eigenaar 

van het buitengoed “De Mick” in Brasschaat waar de groep 

regelmatig op tocht, weekend en kamp ging.; verschillende 

overgangsweekends en barbecues gingen op dit prachtig domein 

door. We waren er vriend aan huis … maar alles moest steeds 

netjes achtergelaten worden… er was een kapel, speelweide, 

slaapzolder, kampvuurkring, … 

Alfons De Master De Coninck was een overtuigd Katholiek en 

paste de scoutswet toe. Hij hielp jaarlijks bij het ziekenvervoer( 

per trein) naar het bedevaartsoord Lourdes. Het is dan ook 

logisch dat onze groep verschillende keren op kamp is geweest in 

de Pyreneeën en tijdens het kamp een dag of twee hulp bood in 

het bedevaartsoord. 

Hij hield van muziek en toneel en kreeg het voor mekaar om reusachtige toneelavonden te 

organiseren… de scoutsgroep zelf speelde toneel en ballet en het symfonisch orkest stond onder de 

leiding van Alfons De Coninck. Dit waren de groepsfeesten van de jaren 1936 tot 1952. 

Op 30 dec 1965 wordt Alfons De Coninck opgevolgd door Jan Mewis als groepsleider. Zijn ganse 

groepsleiderscarrière werd hij bijgestaan door verschillende grote figuren zoals o.a. Georges Fijens, 

Paul De Vroey, Gaston Mertens, Jan Janssens en Aalmoezenier Alfons Schrijvers, enz. … 

 Hij stierf op 27 juli 1974 en was drager van verschillende eretekens. 

Volgende keer gaan we uitweiden over de markante figuur van Aalmoezenier Alfons Schrijvers. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


